
Om vòòr de dienst te lezen: 
Vandaag komt het verhaal van 
Naäman aan de orde. U herinnert 

hem vast nog wel. Hij moet zich laten dopen in de 
Jordaan. Dan zou hij genezen worden van zijn me-
laatsheid. 'Huidvraat' vertaalt men tegenwoordig. En 
Naäman doet het. Ja, het kost wel enige overredings-
kracht. Is het verhaal dan uit? Nee, de knecht van Eli-
sa speelt nog een dubieuze rol. Hij wilde een graantje 
meepikken. Maar het loopt even anders.  
Waarom zou dit verhaal eigenlijk in de Bijbel staan? 
Wat hebben de profeten ermee willen zeggen? Eer-
lijkheid duurt het langst…? Ik verklap nog niets; an-
ders ben ik bang dat u raampjes gaat tellen... 
We openen de dienst met Psalm 86. Een Psalm is 
een gebed. Soms is dat heel duidelijk, zoals bij deze 
Psalm. Er is een moeilijkheid: De dichter is een man; 
er wordt gesproken over ‘uw knecht’. Moeten de vrou-
wen dan maar zwijgen?  Of kijken ze hier wel door-
heen…, en mogen ze zich toch aangesproken voelen! 
Lied 1010 zingen past heel goed bij deze tijd: de 
oorlogen in Oekraïne en Gaza gaan nog steeds door. 
We snakken naar vrede. Helpt zo'n vredeslied zin-
gen? Het 4e vers vind ik een mooie tekst. 
Lied 863 sluit niet aan bij de lezing over Naäman. 
De tekst is van een duits professor, Ludwich Helm-
bold (1532-1598). 'Er hadden meer liederen van hem 
in het Liedboek moeten staan', schrijft Ad den Besten 
over hem. Kijk maar of u de tekst van dit lied, uit 
1575, ook mooi vindt. 
Lied 841 is een lied van Ds. Willem Barnard (1920-
2010). Van hem staan de meeste liederen in ons 
Liedboek. In dit lied gaat het vooral om vruchtdragen. 
Dat is geloven ten voeten uit. Het tegenovergestelde 
is vruchteloos leven.  
Lied 838 is van de hand van ds. Jan Wit (1914-
1980). Het benadrukt dat geloven is het gaan van een 
weg. Het licht der wereld zijn; getrouw de weg gaan 
die ons gewezen wordt in Gods Woord. 
Van Lied 981 weten we precies wanneer Huub Oos-

Ik geloof in Jezus Christus 
 
Omdat hij geloofde  
in een vriendschap  
die tot een andere wereld leidt  
waarin de liefde zal heersen,  
en omdat hij daarvoor  
wilde sterven.  
 
Omdat hij van het leven  
zo hield  
en alles met iedereen deelde.  
 
Omdat hij als geen ander  
heel eenvoudig sprak  
over alles  
wat hem ter harte ging:  
het leven, de liefde, de dood,  
de schoonheid van de wereld 
en de toekomst.  
 
Omdat hij  
ten overstaan van iedereen  
uitsprak  
wat hij ten diepste geloofde.  
 
Omdat hij het nooit  
heeft aangelegd  
met de leugen,  
noch met de vleierij,  
noch met enige lafhartigheid  
tegenover de machtigen  
van zijn tijd. 
  
Omdat hij de angst  
heeft gekend  
toen hij wist verraden te zijn.  
 
Omdat in zijn ogen  
een bankier en melaatse,  
een prostituée, een boer  
of een kind,  
allemaal evenveel waard zijn,  
mensen met dorst naar liefde 
en leven.  

Omdat hij over die Andere sprak  
en Hem zijn Vader heeft genoemd.  
 
Omdat noch de Romeinse tribunalen,  
noch de executie-pelotons van vandaag,  
noch onze eigen persoonlijke lafheid  
zijn stem ooit tot zwijgen kunnen brengen.  
 
Omdat hij zich op zijn levensweg omkeerde  
en eenvoudigweg zei: 'Jij, volg mij!'. 
  
Omdat mensen als Bonhoeffer en Martin Luther King,  
Dom Helder Cámara, Romero en zovele anderen  
mij meer over hem weten te zeggen  
dan alle lange preken bij elkaar.  
 
  uit: 'Een verschil van dag en nacht', 58 
 

 
 
 
Dat wij omzien naar elkaar, 
dat wij de verdrietige mens niet alleen laten, 
dat wij zorg hebben voor iedere mens. 
 
Dat wij leven als broeders en zusters, 
dat wij elkaar aanvaarden en dragen, 
dat wij elkanders hoeder zijn. 
 
Dat wij zo leven, Hem achterna, 
die ons een voorbeeld heeft gegeven, 
Zijn leven deelde met de armen, 
met de hongerenden, 
met hen die weenden. 
 
   Marinus van den Berg 

                                                                                                                                                                                                                                                             

zondag 27 oktober 2024 
23e zondag na Pinksteren 

Valkenburg ZH, Geref. kerk 

Naäman, de Syriër 

ouderling       Theo Hop     organist  diaken   
     thbhop@gmail.com 



terhuis het maakte. Hij onthult het: Op de fiets van 
Winsum naar Groningen. Wind tegen. Een dichter is 
altijd met het lied bezig. Flarden gaan door je hoofd. 
Als wij voor elkaar bestaan zal God ons niet ontbre-
ken. Zo mooi gezegd. Dan is God in ons midden. 
Dan gaan we met God. Dan is het leven goed. 
We hebben een goede viering met elkaar! 
 

ouderling:  
  'U bent de vlam die voor ons brandt, 
  die ons verwarmt van alle kant; 
      en ons ontdooit wanneer de kou 
  ons in haar greep gevangen houdt’ 
 
Zingen: Psalm 86:1 
 
Bemoediging  
 Verkeren wij in nood, 
 altijd biedt God ons weer beschutting, 
 machtig voel ik me omarmd. 
 Hoe sterk staan wij. 
 Ook al barst het tumult los, 
 zinken bergen weg in oceanen, 
 verheffen oceanen zich bergenhoog, 
 fier blijven wij overeind. 
 Een toevlucht is onze God, 
 een vaste burcht.   
 
Zingen: Psalm 86:5 
 
Lezen: 'Ík droom van morgen',  Mustafa Al-Kurd 
    (Palestijnse poëzie) 
Ik droom van morgen. 
Morgen zullen we geen angst meer hebben. 
Morgen zal er liefde zijn. 
Morgen zal er vrede zijn. 
Van morgen droom ik. 
 
Ik houd van het vuur. 
Ik houd van het vuur 
dat twee geliefden verwarmt 
in de koude nachten van de winter. 
Ik houd niet van het vuur dat kinderen verbrandt 
en een geslacht van verminkten voortbrengt. 
 
Ik droom van morgen. 

Gebeden 
 
Collecten 
 
Zingen: Lied 981:1, 2 en 5 

('Zolang er mensen zijn op aarde') 
 
Zegen 
 
De zon van Uw genade 
gaat op over ons bestaan. 
De stralen van uw liefde 
schijnen op ons levenspad. 
De warmte van uw vrede 
omringt ons, steeds maar weer, 
meer en meer. 
De gloed van uw nabijheid 
verlicht ons, dag en nacht. 
Vol hoop en vertrouwen zijn wij 
op weg naar uw toekomst. 
 
Zingen: Amen!                     
 
Afsluitend orgelspel  
 
Koffie / thee ea  
 
 
 
---------------------------------------- 
 
 
 
Enkele teksten: 
 
Gebeden 
veranderen de wereld niet. 
Gebeden veranderen ménsen. 
En mensen 
veranderen de wereld. 
 
  Albert Schweizer 
 
 
 

Morgen zullen we geen angst meer hebben. 
Morgen zal er liefde zijn. 
Morgen zal er vrede zijn. 
Van morgen droom ik. 
 
Zingen: Lied 1010 1, 2 en 4  
  ('Geef vrede, Heer, geef vrede') 

 
Voor we lezen: 
Woorden worden er zo veel gesproken. 
Wat wordt er veel tegen ons gezegd. 
 Of zeggen we zelf  tot anderen. 
Doen onze woorden 'goed'? 
Paulus zegt dat ergens: 
  Leven van uw woorden mensen op? 
Geven onze woorden licht...? 
     Maken ze het leven lichter...? 
Deze woorden, 
 de woorden van 'het Woord' 
    willen dat bewerken. 
Maar dan moeten we wel  
  aandachtig zijn met onze oren...; 
  dan moeten we wel 
     onze harten ervoor open zetten. 
Dan kan Gods Woord, 
   zoals we de Bijbel noemen, 
  bij ons binnen komen. 
Geve God ons goede oren en een warm hart 
  om zijn Woord te verstaan. 
 
Lezen:  2 Koningen 5 
 
Zingen: Lied 863:1, 4, 5 en 6  
  ('Nu laat ons God de Here') 
 

Lezen: Markus 8:34-36 
   
Zingen: Lied 841:1 en 4 
  ('Wat zijn de goede vruchten') 

 
Uitleg 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 838:1 en 2 
  ('O grote God die liefde zijt') 


